
OPOETEREN, EEN DORP AAN DE OETER 

 

 
                                            

 

In 2008 was het precies 100 jaar geleden zijn dat de nieuwe neogotische Sint-Dionysiuskerk 

van Opoeteren werd ingewijd. Naar aanleiding hiervan heeft de Geschied- en Heemkundige 

Kring ‘Utersjank’ van Opoeteren op 1 mei 2009 een uniek boek uitgebracht. 

Het boek handelt niet alleen over de kerk en zijn bouwgeschiedenis, maar in de eerste plaats 

over de geschiedenis van Opoeteren en zijn bewoners. 

Het is de geschiedenis van Opoeteren en Dorne beschreven van de vroegste tijden tot heden. 

 

 Deel 1: Het verleden van Opoeteren tijdens het Oude Régime 

 Deel 2: Opoeteren sinds de Franse Revolutie 

 Deel 3: Het neogotische kerkgebouw 

 

De realisatie van dit boek kwam tot stand dankzij de steun van CERA, het kerkbestuur, de 

Culturele Raad van Maaseik en verschillende privé-sponsors. 

 

Uitvoering van het boek: 

 Formaat: 230 x 300 mm 

 Omvang: 566 pagina’s 

 Afwerking: Genaaid gekartonneerde band in geplastificeerd full-color omslag. 

   Het boek is rijkelijk geïllustreerd met foto’s en tekeningen. 

 

 

Opgelet !! 

Het boek is momenteel uitverkocht. Indien er nog voldoende belangstelling voor zou 

bestaan, wordt er een herdruk overwogen. Belangstellenden dienen hun naam door te 

geven via  info@utersjank.be , of aan een van de hierna genoemde bestuursledenn. 

 

� Everd Cuppens, Weg naar As 44, 3680 Opoeteren (Dorne), tel. 089/854762 

� Marc Lipkens , Rooierlee 11, 3670 Gruitrode, tel. 089/868222 

� Charles Lecocq,  Zandstraat 44, 3680 Opoeteren, tel. 0494/897577 

� Mia Moors, Neeroeterenstraat 53, 3680 Opoeteren, tel. 089/864354 


